
Catechese daagt je uit!  
 
Catechese is uitdagend!  
Nadenken over christelijk geloof.  
Samen er over praten.  
Met leeftijdsgenoten je twijfels delen.  
Vragen stellen en zoeken naar antwoorden.  
Helpt geloven om te leven?  
Meer kennis krijgen  
Nieuwe inzichten ontwikkelen.  
De Bijbel beter begrijpen.   
Kom naar de catechese,  
de beste plek om over geloof te leren! 
Meld je deze week aan bij ds. Mark van Pelt: mcvanpelt@hotmail.com.  
 
Groepsindeling, leiding, tijdstip en frequentie  
Telkens op maandagavond, om de twee weken. 
De ene week: 
13,14-jarigen:      19.15 uur - 20.15 uur, leiding door Jan-Willem en Anne Put 
15,16,17-jarigen: 19.15 uur - 20.15 uur, leiding door ds. Mark van Pelt 
18+:                     20.30 uur - 21.30 uur, leiding door ds. Mark van Pelt 
 
De andere week: 
belijdeniscatechese 19.45 uur - 21.15 uur, leiding door ds. Mark van Pelt 
 
Locatie: 
Zaal bij de Goede Herderkerk 
 
Methoden: 

• voor 12,13,14-jarigen: Follow Me (12+) van HGJB 
• voor 15,16,17-jarigen: Follow Me Next (16+) van HGJB 
• voor 18+: Dogmatiek voor iedereen, weten wat je gelooft, door Almatine Leene en 

Wim Markus 
• voor belijdeniscatechese: Houd(t) Vast, om vandaag je geloof te belijden, van HGJB 

Voor deze methoden wordt gezorgd. Je krijgt het boek op de catechese uitgereikt.  

Aanmelden en start:  
Meld je deze week aan bij ds. Mark van Pelt: mcvanpelt@hotmail.com  
Vermeld je naam, adres en leeftijd. Je krijgt dan gelijk antwoord.  
De belijdeniscatechese start op ma 28 sept     

Alle gewone catechesegroepen starten op ma 5 oktober 
 
Ik zie je graag,  

ds. Mark van Pelt 
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